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Wie heb ik in de hemel?
door Arie van der Stoep

Iemand in de hemel hebben? Wat is dat? Kan er daar dan iemand zijn die daar voor míj is? Die

zich om míj bekommert, bij wie ik behoor?

Strijd, twijfel, je eigen fouten en falen en alle dingen die je meemaakt - het roept vaak zoveel vragen

op! Maar dan lees je Psalm 73. En je doet een ontdekking! De schrijver, Asaf, kende dat ook allemaal.

Hij zegt daarover: Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een

grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U (= ik ging maar tekeer, alsof ik U niet

kende - AvdS). (1) Erg godsdienstig klinkt dat niet, maar wel eerlijk!

Zekerheid

En dan bom, erbovenop, zegt hij: Nochtans (= desondanks - AvdS) zal ik bestendig bij U zijn, U hebt

mijn rechterhand gevat. (2) Zijn fouten, twijfels, vragen blijken niet bepalend voor Gods houding

tegenover hem. God heeft zijn hand gepakt en hem geleerd om naar Hem toe te komen en

voortdurend dichtbij Hem te zijn. Zo reageert God! Bij God is er een plaats voor ons, ondanks of juist

temidden van alles wat wij meemaken.

Hieruit blijkt iets over Asaf: Hij kénde God! Hij had omgang met Hem. En hij had geleerd om naar Hem

te luisteren. Daardoor had hij zekerheid gekregen. Hij wist: U zult mij leiden door uw raad, en daarna

mij in heerlijkheid opnemen. (3) Naast zekerheid over Gods leiding had hij temidden van alles tevens

een geweldig perspectief op zijn toekomst ontvangen!

De waarheid

Als dat je overkomt, zijn woorden te klein om de waarheid te bevatten. Dan móet die jubelkreet er

gewoon uit: Wie heb ik (...) in de hemel? (4) De vertalers maakten ervan: ‘Wie heb ik nevens U (= naast U

- AvdS) in de hemel?’ Maar de vreugdevolle vraag geeft zelf antwoord: ‘Je weet het toch? In de hemel

is de grote, almachtige, eeuwige God. En Hij is daar voor míj. Hij is mijn redder, mijn hoop, mijn

vreugde, mijn antwoord op elke situatie! 

Dat is de waarheid over Asafs leven. En het is de waarheid over ieder die uitziet naar God: Ik heb Ú! U

kent mij volkomen. (5) En U zult mij niet begeven of verlaten. (6) U bent bij mij. En door U zal ik mijn

bestemming bereiken, door alle strijd heen! (3)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 73:21-22.

Toen mijn hart verbitterd was,

en ik in mijn nieren geprikkeld werd,

toen was ik een grote dwaas en zonder verstand,

ik was een redeloos dier bij U (= ik reageerde alsof ik U niet kende, ik ging maar tekeer - AvdS).

(2) Psalm 73:23.

Nochtans (= desondanks - AvdS) zal ik bestendig bij U zijn,

U hebt mijn rechterhand gevat.



(3) Psalm 73:24.

U zult mij leiden door uw raad,

en daarna mij in heerlijkheid opnemen.

(4) Psalm 73:25a.

Wie heb ik (nevens U) in de hemel?

(5) Psalm 139:3-4.

U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Want er is geen woord op mijn tong,

of zie, HEER, U kent het volkomen.

(6) Hebreeën 13:5b-6.

Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met

vertrouwen zeggen: De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
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